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Gildefeesten Oeffelt: Wat een succes!!! 

 

Eindelijk was het dan zover! Onze eigen gildefeesten!! 

Na een jaar intensieve voorbereidingen hebben een 

schitterend en zeer geslaagd gildefeestweekend 

gehad, 7 en 8 september!  

 

De week ervoor werd er door velen van ons hard 

gewerkt aan de opbouw van het prachtige 

feestterrein. Zaterdag hebben we geweldige 

jeugdmiddag met meer dan 100 kinderen gehad. Het 

was prachtig weer en er werd volop met alle spellen 

meegedaan. ook de waterglijbaan was een heel 

groot succes. Ondertussen werd er volop gestreden 

met de dorpsschietcompetitie en de strijd om de 

dorpskoning, met 19 viertallen! René Pot, onze eigen 

lid, werd de allereerste dorpskoning van Oeffelt. 

 

Zondag was de gildedag! Wederom prachtig weer! Er 

kwamen 33 gilden naar Oeffelt. Na een hele mooie 

mis, erewijn met koffietafel volgde de optocht door 

Oeffelt. in heel Oeffelt hingen onze gildevlaggen uit! 

Na de optocht volgde de schitterende massale 

opmars en slangendefilé en daarna werd er fanatiek 

gestreden met de wedstrijden. Peer en Geer zetten 

de tent nog even op de kop, vlak voor de 

prijsuitreiking. Jesse won tussen al het werken door ook 

nog eens de 3e prijs met vendelen! 

 

En wat hebben we veel complimenten gekregen van 

alle gilden. Ook het federatiebestuur kwam na afloop 

ons nog complimenteren met deze prachtige en zeer 

goed georganiseerde dag. 

 

Ook de maandag waren we met velen om alles op te 

ruimen, om 17u was het hele terrein weer leeg! 

 

Allemaal heel veel dank voor al jullie werk, wat we 

met zijn allen hebben verricht!! 

 

We hebben inmiddels ook alle foto’s verzameld. Een 

kleine impressie op de laatste pagina en alle foto’s zijn 

te zien op: 

 

www.galerij.gildesalvatormundi.nl 

 

Na de gildefeesten was het gildejaar nog niet 

afgelopen. In deze nieuwsbrief nog een kort verslag 

van de laatste activiteiten. 

 

Er staat nog 1 activiteit dit jaar op de kalender, en dat 

is Sint Maarten. In de mail is de uitnodiging 

bijgevoegd. 
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Agenda 

 

8 nov.  Sint Maarten 

12 jan.  Jaarvergadering 

19 jan.   Wintertinteltenentocht 

 

De rest van de planning wordt op de 

jaarvergadering met jullie gepland en besproken. 

Hoofdliedendag 2024 

 

Op zaterdag 12 oktober was het weer de 

jaarlijkse hoofdliedendag voor alle bestuursleden 

en de konings- en keizersparen. Dit jaar hadden 

wij dit samen met de 8 gilden uit Oud gemeente 

Boxmeer georganiseerd, in de kerk van Boxmeer 

en bij Hotel Riche. Het was een zeer geslaagde 

dag met workshops en er werden weer leuke 

contacten gelegd met de andere gilden uit heel 

Brabant. 

http://www.galerij.gildesalvatormundi.nl/
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Kruisboog najaarscompetitie 

 

Onze kruisboogschutters hebben weer fanatiek 

mee gedaan aan de najaarscompetitie met een 

aantal andere gilden. Henri werd 2e in de B-

klasse en Marius werd 2e in de A-klasse.  

Federatietoernooi 

 

22 september deden Marco, Iris en Maurice mee 

aan het federatietoernooi. Helaas was het niet onze 

dag en was het niveau erg hoog van de andere 

deelnemers, dus geen prijzen voor Oeffelt dit keer. 

Wel wederom een mooi en zeer gezellig dagje 

gehad! 
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Kermis en Herfstiezwerftietocht 2024 

 

Na de drukke gildefeesten was er ook nog de 

kermis het eerste weekend van oktober en de 

Herfstiezwerftietocht op zondag 13 oktober.  

 

De kermis was net als andere jaren weer zeer 

goed bezocht en met de wandeling waren er 

ondanks het twijfelachtige weer die ochtend 

ruim 250 deelnemers. Een mooi aantal en het 

was wederom een zeer geslaagde tocht met 

heel veel complimenten van de wandelaars 

voor organisatie. We kregen zelfs letterlijk een 

veer van één van de wandelaars, voor de 

uitzetploeg!! Dank weer aan iedereen die heeft 

meegeholpen met de kermis en de 

herfstwandeling. 

Onthulling monument 2e Wereldoorlog, de Melder 

 

Op zaterdag 21 september werd het 2e 

wereldoorlogsmonument ter nagedachtenis van de 7 

Engelse piloten van het neergestorte vliegtuig op de 

Melder onthult. Er waren ook nabestaanden 

aanwezig van deze piloten. Het was een 

indrukwekkende ochtend. Het nichtje van één van de 

piloten vond onze gildegroet ontzettend 

indrukwekkend en was ons heel dankbaar. 

 

’s Middags werd ook nog het nieuwe boek ‘Zo 

(over)leefde Oeffelt gepresenteerd en hebben wij 

ook ons gildeboek mogen presenteren.  
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IMPRESSIE GILDEFEESTEN 


