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Dodenherdenking 

 

4 mei was de jaarlijkse dodenherdenking. Met  

ons gilde en de fanfare verzorgden wij de  

herdenkingsdienst in Oeffelt.  Vanwege het zeer 

slechte weer werd besloten om alles binnen te 

doen.  Samen met wethouder Willy Hendriks en 

Pastor Harrie Tullemans werden de kransen voor 

het altaar gelegd. Kinderen van de basisschool 

plaatsten ook nog foto’s van de slachtoffers uit 

Oeffelt uit de Tweede Wereldoorlog voor het 

altaar. 

Koningsdag en opening gildehuis 

 

Zondag 19 mei was het eindelijk zover. De officiële 

opening van ons gildehuis, en ook natuurlijk het 

jaarlijkse koningsschieten. In de ochtend scheen een 

lekker zonnetje, maar de voorspellingen voor de 

namiddag waren niet best, met ook mogelijk onweer. 

Maar we hadden voldoende maatregelen getroffen, 

dus dit moest zeker goed komen. 

 

Na de heilige mis hadden we eerst de lunch, op ons 

eigen gildeterrein. Na de lunch werden Jan 

Aldenhoven en Marco Robins gehuldigd voor hun 40 

en 50 jarig jubileum.  

 

Om 14u kwam wethouder Antoinette Maas ons 

gildehuis officieel openen. Samen met onze jongste 

leden Jason en Dylan en ons oudste lid Henk werd het 

lint doorgeknipt en was na 2 jaar intensief klussen ons 

gildehuis officieel geopend.  

 

Daarna kon de strijd beginnen. Eerst de jeugd. Na 146 

schoten, tussen de buien en onweer door, schoot 

Femke zich tot jeugdkeizer. Het weer werd alsmaar 

slechter en het veld stond aardig blank door de 

hevige stortbuien. Er werd daarom besloten om de 

volgende dag, 2e pinksterdag, om 10u verder te 

gaan.  

 

Na een zeer spannende strijd schoot Math zich na 240 

schoten tot keizer!! En dus gingen we verder, nu voor 

een nieuwe koning(in). Na 134 schoten werd Jolanda 

onze nieuwe koningin!!  Het waren 2 hele mooie, 

maar ook zeer intensieve dagen. Iedereen ging na 

een heerlijk hapje (was nog genoeg BBQ over) en een 

drankje heel voldaan naar huis! 
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Gendt Tattoo 

 

Zaterdag 1 juni stond de Gendt Tattoo op de 

agenda. Het was voor iedereen de eerste keer dat 

we mee deden met een echte Taptoe. Het 

Sebastianusgilde uit Gendt had ons vorig jaar 

gevraagd of wij mee wilden doen, samen met ook 

nog een aantal professionele muziekkorpsen, zoals 

oa.  DVS en de Maastrichtse Verkennersband en 

natuurlijk hun eigen showband en jeugdkorps.  

 

Na verschillende besprekingen en na goed 

oefenen vertrokken we om 16:00u met de hele bus 

vol richting Gendt. We waren mooi compleet en er 

was ook heel wat aanhang mee, die op de 

hoofdtribune mochten.  

 

Aan ons de eer om een mooie rondgang en een 

vendel- en trommeloptreden te verzorgen, samen 

met ook de vendeliers van het gilde van Gendt. 

Onze zware gildetrommels maakten zeer veel indruk 

bij het publiek. In het midden van het programma 

mochten we ook nog een keer rond met onze 

jeugdkeizerin en konings- en keizerspaar voorop. 

 

De finale was zeer indrukwekkend, met alle korpsen 

tegelijk in de arena Er werden 2 schitterende 

muziekstukken gespeeld met alle muzikanten en 

ook doedelzakken tegelijk. Dit was zeer speciaal, 

echt kippenvel, zo mooi! 

  

Na nog een heerlijk drankje gingen we moe en nog 

zeer onder de indruk weer met de bus richting 

Oeffelt. 
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Maas en Vilt Mars: 

 

Zondag 30 juni is het de Maas en Vilt mars. Vorig jaar is, mede door het grote succes, 

gebleken dat we meer hulp nodig hebben. 

 

Vandaar het verzoek om onderstaand formulier in te vullen en in dit in te leveren bij Edwin 

en Petra, Brakelstraat 16, Oeffelt, of een mail te sturen naar 

salvatormundioeffelt@gmail.com 

 

Een heel aantal mensen, die jaarlijks al meehelpen, staan al ingedeeld (en zijn al op de 

hoogte). Zij hoeven dit formulier niet in te vullen. 

 

 

Naam: 

 

Kan meehelpen bij: 

 

O Vrijdagochtend 28 juni op de fiets mee pijlen ophangen, 9:00u verzamelen bij Harrie 

 

O Vrijdagmiddag 28 juni op de fiets mee pijlen ophangen,13:30u verzamelen bij Harrie 

 

O Zondagochtend 30 juni om 6:00u bij de inschrijftafel zitten 

 

O Zondagochtend 30 juni om 10:00u bij de inschrijftafel zitten 

 

O Zondagmiddag om 15:00u mee pijlen opruimen 

 

O Maandagochtend om 9:00u mee pijlen ophalen 

 

We verdienen hier een mooi zakcentje mee, en alle hulp is welkom. Veel handen maken 

licht werk, en het is ook vooral gezellig met veel lol en plezier. 
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