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Koningsdag 2023 

 

Zondag 28 mei, 1e pinksterdag was het weer tijd voor het 

koningsschieten, een van onze jaarlijkse hoogtepunten. 

En wat was het een schitterende dag! Traditioneel 

begonnen we de dag met een heilige mis en het 

overvendelen bij de kerk.  

 

Bij Die 2 werden het koningspaar Gareth en Ina en onze 

jeugdkoningin Femke gehuldigd en daarna hebben we 

onze jubilarissen Jack en Gerrit in het zonnetje gezet. 

Jack en Gerrit zijn beiden 40 jaar lid van het gilde en 

hebben in al die jaren heel wat betekend voor het gilde. 

 

Na de lunch werd er geloot voor het schieten en met de 

zon hoog aan de hemel gingen we in optocht richting 

ons gildeterrein. In de weken voor de Koningsdag is er 

nog heel hard gewerkt om ons nieuwe gildehuis en 

terrein te laten shinen.  

 

De heerenscheuten werden dit jaar verzorgd door prins 

Gijs, adjudant Twan en Pastor Tullemans. 

 

Bij de jeugd schoot Maddy bijna de gehele vogel naar 

beneden. Helaas voor haar bleef er nog een stukje 

hangen. Femke schoot daarna bij het 71e schot de vogel 

naar beneden en prolongeerde haar titel daarmee. 

 

Bij de volwassenen duurde het wat langer. Na 415 

schoten werd Ronny onze nieuwe koning. Na een 

optocht, ook door zijn straat, waar de hele buurt stond te 

juichen, werd er nog een vendel- en trommelgroet 

verzorgd voor het oude raadshuis en hebben we nog 

volop nageborreld bij Die 2.  
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Paard en standaard ruiter 

 

We hebben weer een paard en zelfs 2 ruiters bij het 

gilde. Britt en René hebben aangegeven om met 

hun paard standaard ruiter te willen worden bij het 

gilde.  

 

Met koningsdag werd al even geoefend en in 

Oploo deden ze al mee. Helaas door het vele 

stoppen in de optocht in Oploo ontstond er onrust 

en gleed het paard onderuit. Dat was even 

schrikken maar gelukkig was er geen letsel bij het 

paard en ruiter. 

 

Het zag er ontzettend mooi uit, weer een paard 

voorop ons gilde!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gildedag Oploo 

 

18 juni was het kringgildedag in Oploo. Samen 

met ons nieuwe paard, koningspaar Ronny en 

Yonick, jeugdkoningin Femke, keizer Jan en 

een heel mooi compleet gilde deden we mee.  

 

Het zag er schitterend uit. Langs de kant 

kregen we veel complimenten van het publiek. 

 

Dit resulteerde dan ook in een schitterende 1e 

prijs in het algemeen klassement. 

 

Ook met de wedstrijden waren we succesvol: 

1e prijs Jesse, vendelen klasse C 

1e prijs Marius, kruisboogschieten 

2e prijs Marco, vendelen in vaandelklasse z.a. 

3e prijs Math, bij het schieten  

 

 

Dodenherdenking  

 

4 mei was de jaarlijkse dodenherdenking. Met 

ons gilde en de fanfare verzorgden wij de 

herdenkingsdienst in Oeffelt. Samen met 

wethouder Willy Hendriks en Pastor Harrie 

Tullemans werden de kransen gelegd. Kinderen 

van groep 8 plaatsten ook nog foto’s bij het 

monument. 

 

60 jaar Maas en Vilt mars  

 

Op 2 juli is weer de Maas en Vilt mars. Dit jaar 

bestaat de Maas en Vilt mars 60 jaar. We hebben 

het logo vernieuwd en de dag zelf zal in een 

feestelijk tintje worden gestoken.  

 

Iedereen is welkom om mee te doen of om even 

te komen kijken bij start/finish Die 2.   

Afscheid Jacques Haerkens 

 

Op zaterdag  6 mei hebben wij afscheid 

genomen van onze oudste gildebroeder Jacques 

Haerkens. Jacques was al meer dan 50 jaar lid 

van het gilde en is ook 25 jaar voorzitter geweest 

en heeft vele prijzen met ons gilde behaald.  

 

Het was een mooie uitvaart waar we met gilde-

eer waardig afscheid van hem hebben 

genomen. 

Agenda 

 

2 juli  Maas en Vilt Mars 

9 juli  Gildedag Doornenburg 

2 sept.   Finale dorpencompetitie in Oeffelt 

10 sept. Gemeentelijk koningsschieten Holthees 

17 sept. Federatietoernooi Oploo 

6-10 okt.Kermis 

15 okt.   Herfstiezwerftietocht 


